
Beste ouders, grootouders en sympathisanten,

De voorbereidingen voor het verjaardagsfeest van de eeuw zijn volop aan de gang!
Op zaterdag 24 mei willen we samen met jullie en onze leerlingen een onvergetelijke dag beleven.
Een feest zoals dit, maken we natuurlijk samen. En daarom willen we graag een warme oproep doen...

We zijn op zoek naar helpende handen.

🎂 Ben jij een bakwonder?
Dan zouden we het fantastisch vinden als je een heerlijke verjaardagstaart wil bakken voor ons buffet!

🌯 Heb jij een vlotte roltechniek?
Wil jij een handje helpen bij het vullen en rollen van onze durums? Dan ben je meer dan welkom achter onze foodstand!

🌈 Ben jij creatief met kwasten en kleuren?
We zoeken iemand die het leuk vindt om kinderen te grimeren tijdens het feest. 
Een vlinder, tijger of prinsesje toveren op een blij gezicht? Dan ben jij onze persoon!

📸 Ben jij een hobbyfotograaf?
Dan zoeken we jou! We zouden het heel fijn vinden als iemand met een scherp oog en een warm hart enkele mooie sfeerbeelden maakt van
ons feest.

🧹 Steek jij graag de handen uit de mouwen?
Tijdens de opruim achteraf kunnen we extra hulp zeker gebruiken. Vele handen maken licht werk!

Heb je zin om te helpen? 
Laat het ons weten via onderstaand strookje.

Alvast een dikke dankjewel!
Groetjes!

Helpende handenHelpende handen

Ik __________________________________________________ (naam) 

(groot)ouder van ___________________________________________ (naam kind) uit klas _____ 

wil op het schoolfeest graag helpen met ________________________________ .

Je kan mij contacteren via deze gegevens:

Mijn e-mailadres: ___________________________________________

Mijn telefoonnummer: _________________________________________


